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In dit deel gaan we meer dan zeventig
jaar terug in de tijd, de dertiger jaren
van de vorige eeuw; de crisis jaren. 

Grote werkeloosheid, werkverschaffing,
armoede en dan nog de dreiging van een
oorlog. Duitsland breidt zijn oorlogsindustrie
uit en een groot modern leger wordt uit de
grond gestampt. Duitsland laat rechten 
gelden op delen van Europa die volgens de
Duitse regering bij Duitsland horen.
Daardoor ontstond grote onrust in de rest
van Europa. Nederland had zijn leger al een
hele tijd verwaarloosd maar daar kwam toen
verandering in. Vlak voor de oorlog was er
eindelijk wat geld voor modernisering.
Veel landen wilden vliegtuigen aanschaffen,
maar de keuze aan goede, en vooral beschik-
bare, vliegtuigen was slechts gering. In
Nederland waren er twee vliegtuigbouwers,
Fokker en Koolhoven, die vliegtuigen konden
maken waar de Lucht Vaart Afdeling (LVA)
behoefte aan had. Fokker met haar fabrieken
in Amsterdam en op Schiphol leverde de LVA

verschillende types vliegtuigen; zowel jagers,
bommenwerpers, verkenners als lesvliegtui-
gen. De Koolhoven fabrieken op vliegveld
Waalhaven te Rotterdam leverde de
Koolhoven FK-51.
In dit deel: de  Koolhoven op de Molenheide
in de jaren vóór de Tweede Wereldoorlog.

Koolhoven FK-51

Zoals veel landen, kwam ook Nederland er
(te laat) achter dat het assortiment vliegtuigen
dat ze hadden niet veel voorstelde als het
werkelijk op een oorlog zou aankomen. De
Nederlandse regering kocht soms vliegtuigen
die in het geheel niet geschikt waren voor
het beoogde doel. Zo kocht de regering 54
Koolhoven FK-51's; 25 stuks als lesvliegtuig
(dubbele besturing) en 29 stuks als verken-
ner (enkele besturing). Ze bleken geheel
ongeschikt als verkenner; te traag, slecht
bewapend en een slecht uitzicht. Ze zijn
daarom later ook niet daadwerkelijk tijdens
de meidagen ingezet. Maar daar over later.

FK-51, Ministerie van Defensie

DEEL 26 - HET EERSTE NEDERLANDSE VLIEGVELD, VLIEGBASIS GILZE-RIJEN
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maar geen vliegers. Vliegen was in die tijd
nog een luxe en een avontuur en dat trok
wel veel leerlingen aan. Vliegen was alles en
met veel bravoure gingen ze de lucht in. Niet
bang en ook bereid om hun kunnen aan de
toeschouwers op de grond te tonen. Maar
dat ging niet altijd goed zoals we hier verder
over schrijven.
Eén van de opdrachten van de leerlingen
aspirant vliegers was een navigatie-/verken-
ningsvlucht om verschillende vliegvelden aan
te vliegen en daar te landen, te tanken, even
te rusten en dan weer terug te keren naar
Soesterberg.

De Koolhoven FK-51 op Molenheide
voor de oorlog.

Op 1 september 1939 arriveerde op de
Molenheide de III-2 LvR verkenningsgroep
met 8 Fokker C.V  (605, 617, 619, 621, 631, 639
en 645) en 4 Koolhoven FK-51 (408, 419,
426, 4..?). De commandant was kapitein
vlieger F. Raland. De III-2 LvR mobiliseerde
op Soesterberg. Met de Algemene Mobilisatie
werden de Verkenningsgroepen belast met
de ondersteuning van legeronderdelen. De
III-2 LvR op Molenheide ondersteunde
Brigades A en B, in resp. de Betuwe- en
Maas-Waalstelling, ten zuiden van de
Grebbelinie.

Op 9 april 1940 kwam het bevel voor de
onmiddellijke verplaatsing van de III-2 LvR
van Molenheide naar het vliegveld
Ruigenhoek nabij Noordwijkerhout. Reeds
kort na 19:00 uur startten de vliegtuigen
tegen een noordenwind in bij kou en bewolkt
weer.
Hiervoor in de plaats kwam op maandag 22
april de IV-2 LvR, komende van Haamstede.
Vóór 9 april 1940 is deze IVe Verkennings-
groep op het vliegveld Welschap bij
Eindhoven gestationeerd geweest. De IV-2
LvR had de beschikking over zeven + één
C.V en vier + één Koolhoven FK-51.

Die paar weken voor de oorlog werd er veel
gevlogen door deze Verkenningsgroep. Dan
breekt de hel los op 10 mei 1940; op de
vroege ochtend wordt Molenheide aangeval-
len door Heinkels He.III van eenheid I/KG 4.
De aanvallen richtten veel schade aan.
Volgens latere verslagen werden de Fokker
C.V vliegtuigen 604 en 620 evenals de FK-51
421 zodanig beschadigd dat ze niet meer
konden vliegen. De overige vliegtuigen, te
weten de C.V's 606, 614, 618, 636, 641 en
de FK-51 411 en 415 waren vliegklaar.
In de loop van de morgen kreeg IV-2 LvR de

opdracht tot overplaatsing naar Haamstede.
Voor twaalf uur in de ochtend vertrokken vijf
Fokker C.V's (606, 614, 618, 636, 641) en
één Koolhoven FK-51 de 411 naar
Haamstede. De FK-51 nr. 415 blijkt toch niet
vliegwaardig te zijn en blijft aanvankelijk
achter op de Molenheide, en vertrekt later
pas naar Haamstede. In een hangaar staat
nog de FK-51 manche-vliegtuig 409 en in de
andere hangaar staat de C.V 625 en de FK-
51 nr.427 beide in reparatie. Om 10:00 uur
worden volgens orders van hogerhand beide
hangaars in brand gestoken en gaan de
vliegtuigen eraan.
Waarom het manche-vliegtuig, normaal in
gebruik voor het slepen van een windzak ten
behoeve van schietoefeningen, niet is opge-
stegen naar Haamstede is niet duidelijk. Dan
is het oorlog en gedaan met de rust op
Molenheide.

(De C.V's 606 en 614 werden op 10 mei bij
een aanval op het vliegveld Waalhaven neer-
geschoten. De 618, 636 en 641 werden uit-
eindelijk bij een Duitse aanval op
Haamstede, op 13 mei, vernield.)

Ernstig vliegongeval

Op vrijdagmiddag 15 juli 1938 om 14:45 uur
komen de Koolhoven FK-51 de nr. 8 en nr. 20
met elkaar in botsing, nagenoeg boven de
hangaars van vliegveld de Molenheide. Beide
toestellen storten neer op ongeveer honderd
meter van de hangaars; één achter het café
Tuijtelaars in het lupineveld van het vliegveld
Nerhoven en het andere in de bosrand ten
noorden van de hangaar (dit toestel vliegt in
brand). Vier vliegers komen om het leven, te
weten de aspirant res. officier-vliegers W.
van Offeren 21 jaar; J. Overbeeke 22 jaar; E.
van Manesse 21 jaar en Joh. Streur 21 jaar. 

Een samenvattend verslag van het ongeval
op Molenheide...

Als lesvliegtuig was het een goed toestel
waarop veel Nederlanders hun vliegbrevet
hebben gehaald.

Specificaties FK-51

Soort verkenner-lesvliegtuig
Fabriek Koolhoven Vliegtuigfabriek 

Rotterdam Waalhaven
Bemanning 2
Afmetingen: 

spanwijdte 9,00 meter
lengte 7,85 meter
hoogte 2,85 meter

Gewicht:
leeg 1.000 kg
maximaal 1.550 kg

Max. snelheid 235 km/u 
kruissnelheid 215 km/u
Bereik 730 km
Plafond 5.600 meter
Motor Amstrong Siddeley "Cheetah"

IX luchtgekoelde 
stermotor van 350 pk

Bewapening:
1 t/m 10 geen
11 t/m 25 één 7,7 mm Lewis 

mitrailleur in de vleugel
400 t/m 428 twee 7,7 mm mitrailleurs; 

1 in de vleugel en 1 voor 
de waarnemer

In dienst (LVA) 1937 tot 1940

Opmerkelijk is dat de FK-51, bijna net zo
groot als de veel bekendere tijdgenoot, de
Tiger Moth, ruim 2x zo zwaar en een motor
had die 2½ maal zo sterk was.

De eerste 10 FK-51 lesvliegtuigen (1 t/m 10)
werden in 1936 besteld, waren bruin en 
werden in januari 1937 geleverd. De tweede
serie van 15 stuks (11 t/m 25) volgde in
januari/februari 1938 en deze waren blauw.
Deze 25 toestellen waren zuivere lesvlieg-
tuigen en daarom van dubbele besturing
voorzien. De derde serie die besteld werd
bestond uit 29 toestellen, geregistreerd 400
t/m 428. Dit waren zogenaamde artillerie-
verkenners en ze hadden enkele besturing.
De voorste cockpit was voor de vlieger, de
achterste voor de waarnemer. Met een
mitrailleur in de bovenvleugel en een
beweegbare mitrailleur in de achterste stuur-
kuip. De 400 t/m 412 waren in januari 1938
in het Depot Vliegtuigen op Soesterberg 
aanwezig. De rest van de FK-51 volgde kort
daarop.
De lesvliegtuigen stonden gestationeerd op
vliegveld Soesterberg. Er was in die tijd een
tekort aan piloten. Veel jonge jongens
begonnen aan hun opleiding op de
Koolhoven FK-51. Er werd veel gevlogen om
zo veel mogelijk piloten af te kunnen leveren
voor de Fokker gevechtsvliegtuigen. Een
dreiging van een oorlog; wel vliegtuigen,

FK-51, bron:Wing Palette
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justitie mr. Kneepkens uit Breda. Om vier uur
werden de lijken vrijgegeven. De stoffelijke
resten van de slachtoffers zijn per ambulance
naar het hospitaal te Breda overgebracht. De
omgeving van het vliegveld werd door de 
brigade van de Koninklijke Marechaussee in
samenwerking met de gemeentepolitie afgezet.

~ De slachtoffers. ~

De vliegers van Overbeeke, van Offeren en
Manesse waren van oktober het vorige jaar bij
de luchtvaartafdeling gedetacheerd. De beide
eerstgenoemden behoorden tot de verkeers-
opleiding van de KLM. Zij hadden in de zomer
van het vorige jaar de tweejarige cursus van de
rijksopleiding voor verkeersvlieger achter de
rug en deden thans op Soesterberg hun jaar-
dienst als militair vlieger voor het behalen van
het militair brevet, waarna zij het examen als
verkeersvlieger zouden hebben af te leggen.
Na het slagen hiervoor zouden zij in oktober
a.s. als verkeersvlieger bij de KLM in dienst
treden. Hun leeftijd was ongeveer 21 jaar.
Evenals de heer Manesse waren ze thans 
sergeant-vlieger. Juist aanstaande maandag
zou het drietal zijn begonnen met het afleggen
van het officiersexamen. De vlieger Streur, die
zwaar gewond werd en daarna overleden is,
was van mei j.l. te Soesterberg in opleiding en
had nog twee dienstjaren voor de boeg. De
heer Fuchs, adjudant-chef van de vliegdienst
van de KLM, die de vliegers van Overbeeke en
van Offeren onder zijn discipelen heeft
gesteld, kenschetste hen als rustige leerlingen,
die in hun instructieperiode goede vorderingen

hadden gemaakt. Wat de woonplaatsen van de
slachtoffers betreft vernemen wij, dat de 
vlieger van Overbeeke afkomstig was uit
Oosterbeek. Verder woonde de vlieger van
Offeren te Bilthoven en de vlieger Manesse te
Heerlen. De vlieger Streur was te Rotterdam
woonachtig. De vlieger Manesse was 20 of 21
jaar oud en in augustus 1937 te Soesterberg in
opleiding gekomen. De heer Streur was onge-
veer 23 jaar oud. Het staat wel vast dat de 
vliegers Manesse en van Offeren de toestellen
hebben bestuurd. De lezing, dat het ongeluk bij
een duikvlucht van een der toestellen zou zijn
gebeurd, schijnt, naar ons uit Soesterberg
wordt medegedeeld, de juiste te zijn, aange-
zien de meeste ooggetuigen de ramp op deze
wijze hebben beschreven. Voor het onderzoek
ter plaatse bevinden zich te Rijen het hoofd
van den militaire vliegdienst, majoor Steub, de
onderchef van de vliegmedische dienst, de
officier van gezondheid tweede klasse Stigter
en enige instructeurs.

~ WAT VLIEGEN ZE
ROEKLOOS ~.

Een ooggetuige vertelt ~ Weer heeft de lucht-
vaart zijn slachtoffers geëist. Terwijl een
Amerikaanse miljonair in nog geen vier dagen
rond de wereld vliegt en zijn feilloze machine
bewijst tot welke verbazingwekkende moge-
lijkheden de moderne luchtvaart in staat is,
leidt een alledaags oefenvluchtje van enkele
militaire toestellen tot een vliegcatastrofe, die
ons herinnert aan de gevaren, die onherroepe-
lijk aan het vliegerberoep verbonden blijven.
De vliegramp is er echter geen geweest, die te
wijten is aan de altijd slechts betrekkelijke
zekerheid, die de wonderen der techniek ons
bieden. Het is een gevolg geweest van een spel
met de ranke machinale vogels, dat een spel
met de dood bleek. Een van de ooggetuigen
van het vreselijke ongeluk is het ons zo komen
vertellen, onder de indruk nog van het sombe-
re schouwspel, dat zich een uur geleden voor
zijn ogen had afgespeeld. Hij was een der
vakantiegangers, die bij een uitstapje waren
aangeland op de Molenhei om daar in bewon-
dering te staan voor de zwevende vogels, die
er opstijgen en neerdalen. Zoals meestal in
deze zomermaanden was er deze middag een
groepje belangstellenden samengekomen, een
man of twintig, die onder de bomen naast de

Een vreselijk vliegongeluk heeft vrijdag-
middag om half vier plaats gehad op het
militaire vliegveld de Molenhei te Gilze.
Tijdens militaire oefeningen zijn twee van
de negen vliegtuigen, die daaraan deelna-
men, met elkaar in botsing gekomen en
neergestort. Van de vier inzittenden werden
er drie op slag gedood, de vierde werd zo
ernstig gewond, dat hij enkele uren later in
het Diaconessenhuis te Breda is overleden. 

De slachtoffers zijn de adspirant reserve offi-
cier-vliegers Van Overbeeke, van Offeren en
Manesse en de reserve sergeant-vlieger Streur.
Het ongeluk is gebeurd kort nadat de vliegers
van de Molenhei waren opgestegen. Bij de
manoeuvres die de toestellen in de lucht maak-
ten en waarbij op geringe hoogte boven een
aantal bezoekers van het vliegveld zweefden,
zijn twee der vliegtuigen met elkaar in botsing
gekomen, met het gevolg dat ze beiden zijn
neergestort en vernield. De botsing had plaats
op een hoogte van ongeveer 15 meter, juist
boven de toeschouwers. Het mag een geluk
worden genoemd, dat de toestellen niet lood-
recht zijn neergestort. De gevolgen zouden
anders mogelijk nog catastrofaler geweest zijn
dan thans.

~ De toedracht van het ongeluk. ~

Het vlieg ongeval heeft plaats gehad juist
boven de weg tussen het oude en het nieuwe
militaire vliegveld. De verongelukte toestellen
zijn Koolhoven machines van het type FK-51.
De botsing geschiedde kort na de start op
geringe hoogte, waarbij het laatste opgestegen
toestel tegen de staart van het voorste vliegtuig
opvloog. Een andere lezing is echter, dat een
der toestellen bij uitvoeren van een duikvlucht,
de andere machine, welke juist was op geste-
gen, aan de staart had getroffen. Een der twee
machines stortte brandend op het oude vlieg-
veld Molenhei neer. Het viel nauwelijks 
enkele tientallen meters voorbij het publiek. Er
stegen vlammen uit het wrak op en kort na
elkaar volgden enkele ontploffingen. De hitte
die het vuur verspreidde, was zo groot, dat het
vooreerst onmogelijk bleek om de overblijf-
selen van het toestel te naderen. Het was 

trouwens wel zeker, dat de beide inzittenden
op slag gedood moesten zijn. Toen men er na
enigen tijd in geslaagd was de inzittenden te
bereiken, vond men slechts de verkoolde 
lijken. Het andere toestel viel 150 meter verder
op het aan de andere kant van de weg gelegen
nieuwe vliegveld. Ook dit toestel werd totaal
vernield. Met behulp van een zaag en bijl
moest men de inzittende uit het wrak bevrij-
den. Een der beide inzittenden bleek op slag te
zijn gedood. De tweede inzittende werd zwaar
gewond en is zo spoedig mogelijk naar het
Diaconessenhuis te Breda vervoerd, waar hij
na korte tijd is overleden.

~ Overal vlogen splinters. ~

Het ongeval gebeurde tijdens militaire 
oefeningen. Plotseling zagen de toeschouwers,
dat bij het uitvoeren van oefeningen twee
machines tegen elkaar botsten. Stukken van de
vliegtuigen vlogen naar alle kanten. Een stuk
van een vleugel kwam op de weg terecht,
gelukkig zonder iemand te treffen. Andere
onderdelen vielen in de tuin van een in de
nabijheid gelegen café. Ook hier werd 
niemand getroffen. Het vliegongeval heeft
uiteraard in de omgeving grote consternatie
gewekt en heeft tal van nieuwsgierigen naar
het vliegveld doen stromen. De marechaussee
hield de mensen echter op voldoende afstand.
Korte tijd na het ongeval kwamen een officier-
vlieger en een officier-geneesheer van
Soesterberg per vliegtuig op het vliegveld
Molenhei aan. Ook uit Rijen was intussen
geneeskundige hulp gearriveerd. Verder waren
op het terrein aanwezig de burgemeester van
Gilze-Rijen, Dr. Sweens en de officier van 

~ ONTZETTEND VLIEGONGELUK OP DE MOLENHEIDE ~
Vier jeugdige militaire vliegers gedood bij botsing in de lucht.

- - - advertentie - - -

FK-51
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snijden, ergens boven de toeziende groep.
Mijn zoontje zag tegelijkertijd blijkbaar ook
het gevaar aankomen en riep: "Wat vliegen ze
roekeloos, dat kan niet goed aflopen!". Het
leek mij, dat het nog te zien was, dat een der
twee vliegers nog trachtte om door een zwen-
king de botsing te voorkomen. Maar het hielp
niet meer, er was slechts een fractie van een
seconde nodig om de vliegtuigen bij elkaar te
brengen. Ik zag duidelijk hoe het ene vliegtuig
het andere in de flank vloog. Dan sloegen wij
onwillekeurig de handen voor het gezicht. We
hoorden slechts een luiden knal. Splinters van
de twee vliegtuigen vlogen overal in het rond
en wij moesten een goed heenkomen zoeken
om ons te beschermen tegen een regen van
stukken hout en metaal, die tot ver in de omge-
ving neerkwamen. Een ogenblik zag ik nog
hoe het ene vliegtuig op nauwelijks dertig
meter van ons vandaan brandend als een fakkel
neerstortte. Het toestel boorde zich letterlijk in
de grond. Er was niet veel meer van te zien,
dan een vormeloze brandende massa. Vrij
spoedig klonk er een ontploffing uit het wrak
op, die korten tijd later door een tweede explo-
sie werd gevolgd.
Het andere toestel vloog nog 150 meter door.
Het tweede vliegtuig zwenkte na de botsing
over de openbare weg. Het had een vleugel en

een deel van de staart verloren, doch wist zich
nog heel even zwevende te houden. Tot het
150 meter verder in een korenveld neerstortte.
Men begrijpt welke verwarring er op het vlieg-
veld heerste. Dit alles had zich in minimum
van tijd afgespeeld, nauwelijks wist iemand
wat er gebeurd was. Ik liep naar de loods en
vroeg of er al een dokter gewaarschuwd was.
Dat was het enige, wat er gedaan kon worden.
Het ene vliegtuig kon men niet benaderen
omdat de hitte, die er van het vuur uitstraalde,
dit belette. We liepen dus zo snel mogelijk naar
de plaats, waar het tweede toestel was neerge-
komen en moesten een bijl en een zaag halen
om de inzittenden te bevrijden. Van de opge-
stegen vliegtuigen waren er inmiddels enkele
weer geland, waarbij ook de commandant".
Tot zover het onopgesmukte verhaal van een
der weinigen, die bij de ramp aanwezig waren
en die de botsing op nauwelijks 15 meter boven
hun hoofden hebben gezien. Het was begrijpe-
lijk, dat er onder het groepje, dat bij de hangaar
stond een ogenblik een paniekstemming ont-
stond. Het ware immers even goed mogelijk
geweest, dat de beide vliegtuigen ter plaatse
waren neergestort. De ramp zou in dat geval
niet te overzien zijn geweest, want  alles speel-
de zich in zo'n korte tijd af, dat het onmogelijk
was om nog een goed heenkomen te zoeken. 

hangaar de verrichtingen volgden van de jonge
militaire vliegers, die voor een ogenblikje rust
op het vliegveld waren neergestreken en nu
weer de lucht in zouden gaan. Wij laten hier
verder deze ooggetuige, die een fractie van een
seconde de onvermijdelijke botsing heeft zien
aankomen, aan het woord om zo getrouw
mogelijk de toedracht weer te geven.

~ Een vrolijk troepje. ~

"Er waren negen vliegtuigen op de Molenhei,
met een bemanning van jonge aspirant-reserve
officieren. Zij lagen in blijkbaar vrolijke stem-
ming op de heide, stoeiden met elkaar en gooi-
den met dennenappels. Het was hun aan te
zien, dat ze genoten van een zorgeloos half
uurtje na een tocht, dat veel concentratie en
inspanning had geëist. Het was echt een tafe-
reeltje, zoals we het onder militairen zo menig-
maal hebben gezien: uitingen van de zorge-
loosheid, die de jongens zich zo af en toe eens
kunnen permitteren.

~ De vliegtuigen stijgen op. ~

Toen kwam het moment, waarop de vakantie-
gangers, die zich op de Gilzer heide hadden
uitgestrekt, hadden gewacht. De vliegers

maakten met de hulp van het personeel van het
vliegkamp hun machines gereed om op te stij-
gen. De benzinereservoirs werden gevuld en
de motoren aangezet, zodat weldra duizenden
paardenkrachten over de heide ronkten. De een
na de ander steeg op, het was een prachtig ge-
zicht om de ranke, nieuwe jachtvliegtuigen te
zien wegzweven. Eerst gingen de drie donker-
groene, daarna de drie lichtblauwe en tenslotte
de drie bruine jagers de lucht in, die weldra
vervuld was van het gonzen der motoren.

~ Het gevaarlijke spel begint. ~

Ook nu begon een spel. Minder onschuldig
echter dan daar even. Eén begon met zo laag
mogelijk over het groepje belangstellenden te
scheren, nauwelijks ter hoogte van de toppen
van het geboomte, om dan plotseling met een
ruk het hoogteroer te wenden en pijlsnel de
lucht in te schieten. De een volgde de ander bij
dit spel. Eerst ging dan alles goed en stonden
wij in bewondering voor de zekerheid, waar-
mee de jonge vliegers hun toeren verrichtten.
Maar op een gegeven moment hield ik mijn
hart vast. Ik zag een ondeelbaar ogenblik
slechts, dat twee van de blauwe vliegtuigen
pijlsnel op ons afkwamen. De lijnen, die zij
door het luchtruim trokken, moesten elkaar

FK-51, via Wout v.d. Hout
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Op de Belgische vliegbasis Koksijde
vond in de week van 15 tot en met 19
oktober 2007 de SAR (Search And
Rescue) Meet 2007 plaats. Omdat de
vliegbasis van Koksijde gelegen is nabij
de Belgische kust is het een ideale 
locatie om een oefening als de SAR
meet 2007 te houden. Daarnaast is
Koksijde de thuisbasis van de enige
SAR eenheid binnen de Belgische
Defensie organisatie; het 40e Smaldeel
Helikopter. 

Naast 3 teams (2x Sea King en 1x Alouette III)
van het organiserende 40e Smaldeel namen
er nog 4 andere eenheden deel aan de SAR
MEET 2007. Deze eenheden kwamen uit
Italië, Frankrijk, Duitsland, en Nederland. Ze
brachten een grote verscheidenheid aan heli-
kopters naar Koksijde zoals de AB-412SP
(303 sq.), SA.365N "Dauphin" (35F. detache-
ment Le Touquet), UH-1D "Huey" (LTG 63)
en de HH-3F "Pelican" (15° Stormo, 82°
Centro).

Het doel van de SAR MEET 2007 was het
onderling uitwisselen van ervaringen. Elk

land heeft namelijk zijn eigen reddings-
methodes. Gedurende de SAR Meet 2007
waren er door het 40e Smaldeel diverse 
evenementen voor de deelnemende teams
georganiseerd waarbij men in de gelegen-
heid was om de opgedane ervaringen te
delen. Op het programma stonden onder
andere de volgende opdrachten.

Navigatie vlucht 
Tijdens deze vlucht moesten de teams een
vlucht maken langs vooraf bepaalde punten.
Timing, precisie, de gevolgde route en de
daaraan ten grondslag liggende denkwijzen
waren hierbij bepalend voor wie er won.  

Sea survival
In het bij deze opdracht behorende scenario
kreeg ieder team te maken met een nood-
landing op volle zee waarna het team nog te
maken kreeg met een aantal andere 
uitdagingen. Tijdens dit alles werd gekeken
naar de discipline en onderlinge samen-
werking van het team en het leiderschap van
de teamleider. Deze noodlanding werd niet
nagebootst op volle zee maar in het 
zwembad van Koksijde.

AB412SP

40

Replica

Voor in het Militaire Luchtvaart Museum van
Soesterberg is men een replica van een
Koolhoven FK-51 aan het bouwen daar er
geen enkel compleet authentiek toestel meer
bestaat. De bouw van de FK-51 wordt in
twee fasen uitgevoerd. De eerste fase
bestaat uit het bouwen van het rompframe
met motor, onderstel en vleugels. In de
tweede fase zal het binnenwerk worden aan-
gebracht met gebruik van zoveel mogelijk
originele instrumenten van de FK-51. 

Enige achtergrond m.b.t. de bouw van de
replica, ontvangen van Harry v.d. Meer, uit
naam van de Stichting Koolhoven Vliegtuigen.

De wens voor een Koolhoven replica was al
langer gehoord, maar een origineel exem-
plaar was nergens ter wereld meer bekend.
Toch bleef de wens bestaan en de invulling
daarvan kwam dichterbij toen de heer H.J.
Vermeulen een bedrag wilde besteden om de
start voor de bouw van een replica te maken.
Vermeulen was meer dan bekend met
Koolhoven; hij werkte er kort voor de oorlog
op kantoor en was lid van de directie. Verder
was zijn moeder met Frits Koolhoven getrouwd
en was hij dus opgegroeid met Frits.

Tegenover de grote publiciteit over Fokker
kan niets van Koolhoven worden gezet
alhoewel de Stichting Koolhoven Vliegtuigen
wel anders wil. Temeer dus een goede reden
voor een replica, want de FK-51 was het
meest gebruikte vooroorlogse militaire vlieg-
tuig en een replica zou de naamsbekendheid
moeten aanwakkeren.
De Stichting Koolhoven Vliegtuigen werd
gevraagd wat er mogelijk was om een replica
te realiseren. Na inventarisatie bleek dat er
ca. 15% technische informatie was in de
vorm van werktekeningen, handboeken en
verslagen. Een project zou daardoor uit
"reverse engineering" bestaan, waarbij 85%
weer opnieuw geconstrueerd moest worden
op basis van splinter informatie. Daarnaast
was een budget de eerste noodzaak en de
Stichting Vrienden van het Militaire
Luchtvaart Museum nam die taak op zich.
Het eindproduct zou uiteraard in het MLM
moeten komen te staan.

Een aanvang werd gemaakt met het (her)
ontwerpen van de romp, want dat was de
kerstboom" waar alle onderdelen aan moes-
ten komen te hangen. Dit tekenwerk met bij-
behorende uitzoekwerk werd door Harry van
der Meer gedaan; conservator van de

Stichting Koolhoven Vliegtuigen. Verder was
een partij originele  (kleine)  onderdelen
beschikbaar waar mogelijk maatvoeringen
uit waren te halen. Tevens was een originele
Cheetah Mk IX motor gevonden. De bouw
van de romp werd uitbesteed aan ATN
Aircraft Division te Hoogeveen vanwege hun
ervaring met staalbuis rompen. Het daarop
volgende product was het onderstel. waar-
van alleen de staartschokbreker op een teke-
ning stond. De rest was weer reconstructie
van rest gegevens. Hierna volgde het 
ontwerpen van de vleugels, twee boven- en
twee ondervleugels, de cabane-vleugel met
cabane-steunen, en de vleugel N-steunen. 
De volgende stap was wederom tekeningen
maken voor de aluminium beplating en de
motorkap die zo kenmerkend voor het type
is. Er bleven echter nogal wat vragen onbe-
antwoord, en daarom werd een beroep
gedaan op het gerenommeerde bedrijf
Airframe Assemblies op Isle of Wight, dat bij-
voorbeeld ook hele Spitfires "nieuw" bouwt. 

Begin 2007 stapte project-engineer Harry
van der Meer uit het project en hij werd
opgevolgd door Fred Pelder. Overigens blijft
Harry als consultant in de buurt. De romp
met motor ging naar Isle of Wight waar vol-
gens hetzelfde principe de onderdelen wor-
den ontworpen en gemaakt. De verwachting
is nu dat in het voorjaar van 2008 de FK-51
weer naar huis kan om verder in detail afge-
maakt te worden. Het toestel zal dan extern
geheel compleet zijn en tentoonstelbaar.
Maar daarna volgt nog een lange periode om
alle details als besturing, systemen, brand-
stoftanks etc. te maken.
De Koolhoven FK-51 heeft constructie num-
mer 51.161, volgend op de laatst gebouwde.
Het is een verkenner uitvoering in Khaki en
krijgt nummer 429, volgend op de laatst
geleverde verkenner 428. Het toestel is niet
gebouwd om te kunnen vliegen, maar zou
dat best kunnen, daar alle onderdelen werden/
worden gemaakt volgens de fabrieksspecifi-
catie uit 1937. Maar hij kan wel 200 à 300
jaar mee in een museum!
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