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Ik heb in mijn spotters carrière toch
aardig wat landen bezocht in Europa,
Azië, Noord- en Zuid-Amerika. Een paar
jaar terug heb ik een grote kaart aan de
muur geplakt en heb daarop met speld-
jes aangegeven waar ik allemaal
geweest ben, van Japan tot Argentinië.
Nou, kan ik nog zo ver weg geweest
zijn, maar redelijk dichtbij huis was er
een land dat ik tot voor kort nog nooit
bezocht had, Ierland. Het land van U2,
Guinness en de Aer Chór na hÉireann,
ook wel the Irish Air Corps genoemd.

Raar eigenlijk, dat ik nooit de moeite heb
genomen om daar eens een kijkje te nemen.
De IAC heeft maar één operationeel veld en
best leuke types. En je bent in een dag klaar!
Stom ook, want ik had jaren eerder moeten
gaan. Toen vlogen er nog Magisters en
Alouette III's. Ai, te laat nu, maar de Ieren
zijn nog steeds bezig om hun corps te
moderniseren dus het zal niet zo lang meer
duren voordat de laatste oudere kisten, zoals

de Cessnatjes het veld zullen ruimen.  Dus
toen de GRAS in maart met de aankondiging
van de Ierland trip kwam hoefde ik niet lang
te aarzelen en heb ik mij gelijk aangemeld,
samen met Hans van den Berg. Een paar
weken later kwam Gijs "Gips" ten Velde met
de aankondiging dat er naast Baldonell ook
een bezoek geregeld was op RAF Aldergrove
bij Belfast. Nog beter!  

Voor ons is Ierland echter meer dan alleen
vliegtuigen. We zijn allebei nogal een fan van
U2 en lusten ook nog een wel een biertje, of
twee. Dus toen we zagen dat het basis
bezoek aan het vliegveld van de Ierse
Luchtmacht op een donderdag was gepland,
was de keus snel gemaakt om er een heel
weekend van te maken. Lekker Dublin in en
eens kijken wat er te beleven valt. Ook
Scramble collega Thijs v.d. Laaken had hier
wel zin dus werd er een hotel uitgezocht in
de stad en een auto gehuurd. Op woensdag-
middag 10 september verzamelden we ons
op Eindhoven voor de Ryanair vlucht naar
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buiten en ook twee Cessnas waren hier te
vinden. De laatste gingen net vliegen en
kwamen, helaas met tegenlicht, langs taxiën.
Ook kwamen er, net toen we hier stonden,
wat PC-9's terug en ook een AW139 rolde
voorbij. Leuk allemaal, ik had het wel erg
naar mijn zin. 

Terug weer een hangaar in, dit keer het
museum. Wel aardig om te zien, maar 
persoonlijk was ik liever buiten gebleven. We
moesten echter als groep bij elkaar blijven
wat ik ook best begrijp want 20 man is lastig
te controleren. Tijdens ons museumbezoek
waren de Cessna�s alweer teruggekeerd van
hun vlucht en ze stonden voor de hangaar.
Toen ik even een kijkje nam zag ik net dat de
eerste al naar binnen werd geduwd. Paniek
!! Want daar wilde ik nog wel een mooi plaat-
je van. Dus gauw Paddy, onze begeleider,
overtuigd dat we dit toch echt niet wilden
missen en binnen twee minuten stonden we
met de hele groep buiten. De IAC crew stond
echter verderop vrolijk de tweede Cessna
naar binnen te duwen. Ja hoor. Dat gaat
zomaar niet! Marco Dijkshoorn, Stefan v.d.
Krommenacker en ik vonden dat we, ook
namens de hele groep natuurlijk, even in
moesten grijpen, dus wij renden vast vooruit
om de heren te overtuigen dat het absoluut
en zeer dringend noodzakelijk was dat deze
Cessna, een pronkjuweel van de Ierse

Luchtmacht, voor fotografie doeleinden nog
heel even buiten moest staan. Dat zag de
crew bij nader inzien ook wel in en ze draai-
den de kist op ons aangeven in de beste
positie voor de cameras.  Helaas was Paddy
het niet echt eens met onze actie en dus kre-
gen we straf. De Cessna werd rap binnen de
deuren gepushed en wij hadden het nakij-
ken. Paddy was zwaar ontstemd na deze
actie, want we waren niet gehoorzaam
geweest en het bezoek was dan ook plotse-
ling afgelopen. Geen lunch en 10 minuten
later stonden we op de parkeerplaats.
Natuurlijk kreeg onze begeleider nog wat
geschenken om hem te bedanken en daarna
was het over. Dit was wel een beetje raar
eind. Het voelde best lullig eigenlijk...

Jammer genoeg vertrok de hele groep na het
bezoek en masse richting Belfast om daar te
overnachten voorafgaand aan het volgende
bezoek, RAF Aldergrove. Wij bleven echter in
Dublin die avond en dus hadden we nog wat
tijd om even bij de basis rond te hangen om
wat plaatjes in de landing te maken. Dit
wilde echter niet echt lukken. Het begon nu
wat te regenen en een mooi plekje vonden
we ook niet. Dus dan maar even naar de
supermarkt om een lunch in te slaan. Precies
op tijd want het begon me toch een partij te
hozen, niet normaal meer. Maar goed dat we
dat tijdens het bezoek niet gehad hadden. 's
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Dublin. Dit ging allemaal erg soepel. Geen
plaatsen gereserveerd en toch met z'n drieën
met onze lange poten bij de nooduitgang;
lekker luxe. Eenmaal op het vliegveld aan-
gekomen, pakten we de bus naar Hertz 
autoverhuur en daar namen we onze auto in
ontvangst. Thijs had alles perfect geregeld,
auto en appartement. Hans had z'n gloed-
nieuwe TomTom meegenomen, dus alles was
prima in orde totdat ik aanbood om te 
rijden�  Thijs is namelijk nog maar een jong
kereltje en hij mag wel een auto huren in het
buitenland, maar erin rijden is een kostbare
zaak m.b.t. de verzekering. Nou is rijden
voor mij normaliter geen probleem, ik rij zelf
zo'n 45.000 kilometer per jaar in een aardig
afgetrapt Peugootje en ik heb ook best wel
ervaring met landen waar mensen anders rij-
den dan bij ons. Maar in een Opel Zafira met
linkshandige pook, dat was heel erg raar. Ik
voelde me al gauw weer 18 jaar, bij mijn 
eerste rijles. Het was godsonmogelijk om z'n
drie te vinden en die rotondes vormden een
levensgevaarlijk obstakel. Schakelen, richting
aangeven, verkeer in de gaten houden,
TomTom in de gaten houden, ik kan het 
normaal met mijn ogen dicht, maar nu zag ik
Thijs en Hans wit wegtrekken als ik weer
eens op een rotonde verdwaalde of wanneer
ik wilde optrekken bij het stoplicht.  Dit kon
nog interessant gaan worden! Uiteindelijk
bereikten we toch veilig ons appartement. 
Het appartementen complex op Augustine
Street bleek een goede keus. In plaats van
een hotelkamer hadden we nu een eigen
keuken, ruime woonkamer met tv, slaapka-
mer, badkamer, gratis internet en dat alles
gloednieuw. Not bad at all. En dat ook nog
een keer op loopafstand van het centrum,
iets wat we dan ook maar gelijk gingen uit-
proberen. Op naar de pub!  Ha, dit is Ierland.
Een pub, Ierse muziek, biertje, Irish Stew en
een folkloristische dansvoorstelling met
bepaald geen lelijke dames. OK, hartstikke
toeristisch natuurlijk, maar dat mag de pret
niet drukken. We moesten alle drie nog even
wennen aan de typische smaak van
Guinness, maar dat zou gauw goed komen.
Na een leuke avond werd het al snel tijd om
terug te gaan naar ons "huis", de volgende
dag wachtte immers Baldonnel op ons. Daar
kwamen we voor; toch ?

De volgende ochtend al vroeg uit de veren
en hop in onze Opel Zafira. En hop aan de
verkeerde kant van de weg natuurlijk want
sommige mensen leren het nooit. Je zag
Hans in een klap jaren ouder worden door al
dat geklungel van mij achter het stuur. En
het was nog niet eens 7 uur 's ochtends.

Nadat we eenmaal de file getrotseerd 
hadden en ik eindelijk door had hoe ik die
(**#!@($ versnellingspook in z'n drie kon
krijgen, kwamen we zo'n drie kwartier later
in de buurt van Baldonnel. Aangezien we
ruim op tijd waren eerst nog even naar het
tankstation voor een ontbijtje en daarna
naar de hoofdpoort. Hier waren de meeste
deelnemers aan het bezoek al binnen en die
hadden al een mooi geel hesje aan. Vlak na
ons kwam team Gijs de poort binnen racen
dus konden we beginnen.  

Met 20 man stonden we al snel op het plat-
form. Onze begeleider was een wat oudere
mijnheer die toevallig net die dag z'n laatste
dag bij het corps vierde. Hij was strikt en 
duidelijk. Niet rondlopen, bij elkaar blijven en
geen Garda heli's of vliegtuigen fotograferen.
Alleen IAC kisten. OK, duidelijk. We begon-
nen met de EC135's. Er stonden er twee
klaar op het platform en de vliegers waren al
bezig met de pre-flight.  Niet lang daarna
konden we de eerste fraaie plaatjes maken.
Het weer zat ook behoorlijk mee. Lichte
bewolking, mooi helder dus dat kwam goed
uit. De AW139 op het platform nog even
meegenomen en iets verder naar rechts
stond de Garda Islander al warm te draaien,
maaruh.., daar mochten we alleen maar naar
kijken natuurlijk. Bovendien zou een plaatje
vanuit onze positie toch met tegenlicht zijn.
Hmm, jammer. Nadat de Garda en de twee
EC-135's vertrokken waren konden we 
verder doorlopen naar de twee PC-9s op het-
zelfde platform. Nou ook toevallig. Die 
gingen net take-off; dat ging lekker. Binnen
een half uurtje alweer de helft van het Ierse
assortiment aan types binnen. En die ene
Garda EC-135 die er ook stond natuurlijk. Eh
oh nee. Dat mocht niet natuurlijk. Tijd om
een kijkje te nemen in de hangaars. Voor de
fotografen wat minder interessant maar voor
de nummerneuzen een waar festijn. De ene
na de andere hangaar werd afgewerkt en zo
kwam het dan de nummerspotters de hele
Ierse vloot cadeau kregen, inclusief de 
stored staande Alouettes, en al de nieuwe
heli's.   

Na de hangaars was het tijd om weer even
een kijkje nemen op het andere platform.
Baldonnel heeft twee plaatsen waar je de
kisten buiten kunt vinden. Het wat kleinere
platform waaraan de hangaars van de
EC135's, AW139's en de PC-9's grenzen en
het grote platform met daarnaast de grote
hangaar waarin de Be200, de CN-235's, de
Learjet en zowaar ook de Cessnas een plek-
je hebben. De Casa en de Lear stonden AW139, Frank Noort



met al z'n camera systemen en schijnwer-
pers. Ook maar even een foto van gemaakt
en toen was de koek op. Buiten op de 
parkeerplaats namen we afscheid van de
aardige PR dame en werden er plannen
gemaakt om Belfast even te bezichtigen. Een
aantal mannen hadden de stad de dag tevo-
ren al bezocht en kwamen met interessante
verhalen over de vele muurschilderingen in
de stad. Dat wilden we ook wel zien.

Plannen werden gesmeed om samen met
een grote groep een bustoer te doen om
deze stad van dichterbij te bekijken. We zijn
allemaal opgegroeid met de verhalen over de
IRA, de UDF en de langdurige "troubles" in
dit land. Het geweld is nu over maar er zijn
nog vele sporen in de stad zichtbaar waar-
mee de herinnering aan de problemen
levend wordt gehouden. Hans, Thijs en ik
kwamen niet alleen naar Ierland voor de
vliegtuigen; we hadden wel zin in zo'n toeris-
tisch tripje. Dus al snel vertrokken we met
vier auto's achter elkaar vanaf de hoofdpoor.
En binnen 200 meter waren we de eerste
auto al kwijt. Wij reden voorop en dachten
"ach die komen we straks wel weer tegen".
Na een kilometer haakt auto 2 ook af, dat
ging weer lekker. Toen we de stad binnen
reden waren we auto 3 ook kwijt dus gingen
we zelf maar op zoek naar een geschikte
bustoer. Eerst maar even wat eten bij de

Subway en daar vlak om de hoek vonden we
een busstop waar we voor 10 euro per per-
soon een trip door de stad konden boeken.
De bus stond al klaar en al snel waren we
onderweg. Eerst naar het katholieke deel van
de stad, wat zich concentreert rond Falls
road. Hier is Garden of Rememberance waar-
bij de IRA strijders worden herdacht, en ook
het hoofdkwartier van de Sinn Fein, de poli-
tieke tak van de IRA. Aan de zijkant van het
kantoor zagen we een levensgrote "Mural"
van Bobby Sands, één van de kopstukken
van die tijd. Als je hier rechtsaf slaat kom je
op Clonard Street. Dit lijkt een gewone straat
met normale huizen maar boven de verschil-
lende voordeuren zie je plakkaten met 
teksten als "In memory of the IRA volunteers
who died while on active service on the 9th
March 1972 at 32 Clonard St".  Erected by
the Greater Clonard ex-prisoners association.
OK, duidelijk. Men is het nog niet helemaal
vergeten hier. Iets verderop, in Bombay
street werd nog een stukje duidelijker. De
straat is helemaal platgebrand tijdens een
bloedige slag in augustus 1969. Iets wat ook
wel gezien werd als het begin van de 
troubles. Dit was nog duidelijk zichtbaar. In
de achtertuinen van de huizen hier staat een
gigantisch hek wat het katholieke van het
protestantse deel scheidt.  Ook hier wordt de
herinnering levend gehouden met weinig
politiek correcte teksten; wow. Het lijkt er

Avonds nog even lekker wat kroegen bezich-
tigd en daarna redelijk op tijd naar bed. De
volgende ochtend zou een lange rit naar het
noorden worden, dus vroeg op.

De volgende ochtend pakten we om 6:00 uur
onze spullen en half slaapdronken verlieten
we Dublin. We hadden ons voorbereid op
een lange reis aangezien we van de anderen
te horen hadden gekregen dat ze er drie uur
over gedaan hadden om in Belfast te komen.
De snelweg naar de hoofdstad van Noord-
Ierland is nog niet helemaal klaar en dat zou
nogal wat files op kunnen leveren. Wij had-
den echter geen problemen en binnen twee
uur stonden we al aan de basis.  De hoofd-
poort was best lastig te vinden. Overal in de
U.K. vind je al mijlenver voordat je bij de
basis bent van die rode aanwijsborden maar
hier werd nergens aangegeven waar
Aldergrove dan precies lag. Uiteindelijk wist
iedereen het toch prima te vinden en kon
ook dit basisbezoek beginnen. Onze bege-
leidster was een leuke Engelse van een jaar
of 25. Wat een verademing ten opzichte van
die Ierse knorrepot van Baldonell. Met een
touringcar werden we naar het gebouw van
230 squadron vervoerd waar we een uitge-
breide briefing kregen. 230 Squadron is een
onderdeel van het Joint Helicopter Command
(JHC) waarbij de Army Air Corps en Royal Air
Force samenwerken op deze basis. RAF

Aldergrove huisvest 230 squadron met de
Puma maar ook het 5th Regiment van de
AAC met Lynxen, Gazelles, Islanders en
Defenders.  Zoals we allemaal wel wisten
was de situatie hier in Noord-Ierland niet
altijd zo stabiel en veilig. Je realiseert je het
pas echt wanneer je de verhalen uit het ver-
leden hoort. Gelukkig gaat het nu een stuk
beter en is men hier op de basis bezig om
het aantal strijdkrachten te verminderen. In
2009 is men van plan om 230 squadron weer
over te brengen naar Engeland. Na de brie-
fing togen we met z'n allen naar buiten en
stonden we even later op het reusachtige
platform.  Het weer liet ons een beetje in de
steek:  Donkere wolken zonder ook maar een
klein beetje kans op wat zon; dat was nou
weer jammer.  Er stonden twee Puma's, een
Gazelle en een Islander buiten. Eerst ons
maar even geconcentreerd op de Puma's en
daarna een kijkje genomen in de hangaar.
De RAF wilde ook graag nog een plaatje van
ons en dus werd er met veel grappen en
grollen geposeerd voor een van de heli's. Er
werd nog een Gazelle naar buiten gesleept
en deze ging een stukkie vliegen wat nog
een leuk plaatje opleverde. We hadden het
nu wel gezien en we werden uitgenodigd om
nog een kijkje te nemen aan de overkant van
de basis, bij de Police Services Nothern-
Ireland.  Hier stond één civiele EC-135, wat
van dichtbij toch wel een imposant ding is
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gewoon op alsof de ellende hier elk moment
weer opnieuw kan beginnen. We gingen 
verder en sloegen wat verderop rechts en
kwamen door een bewaakte poort. Aan
weerszijden bevond zich het hekwerk dat we
ook in Bombay Street hadden gezien. Deze
poort wordt nog steeds elk weekend afgeslo-
ten om te voorkomen dat beschonken partij-
en van één van de twee kampen per ongeluk
verdwaald raken en met brandbommen gaan
gooien. Gezellig.  

Aan de protestantse kant, op Shankill road
was de situatie nog grimmiger.  Falls road, en
alles er omheen leek nog redelijk normaal,
maar Shankill was armoedig, vies en hele-
maal vol met murals waarin de strijd nog
flink aangewakkerd werd. Ongelofelijk hoe
de gemaskerde moordenaars van de UDF
nog steeds als helden vereerd worden. Ook
de koningin werd niet vergeten in de 
verschillende muurschilderingen. Ik had dit
soort taferelen totaal niet verwacht en was
erg onder de indruk van de haat ten 
opzichte van elkaar die hier bijna tastbaar
was. Terwijl we over Shankill reden hoorden
we opeens iemand onze namen roepen. Krijg
nou wat. Daar liepen Marco, Gijs en anderen
over straat en zij zagen ons boven in onze
dubbeldekker rondrijden. Lachuh!

Na Shankill road reden we met de bus door
de "normale" delen van de stad. Ook werd er
nog even een bezoekje gebracht aan het dok
waar de Titanic gebouwd werd. Goh, dat viel
tegen. Het was eigenlijk best een klein boot-
je.

Nadat de bustoer was afgelopen zijn we nog
even met de eigen auto naar Bombay street
en Shankill road gegaan om er wat foto's te
maken. En daarna naar Dublin waar we had-
den afgesproken om met team Gijs wat te
gaan drinken. Het werd nog heel laat en heel
gezellig, met veel mooie dames die daar hun
vrijgezellen feest aan het vieren waren.
Aangezien we naar ons appartement konden
kruipen, wanneer dat zou moeten, konden
we lekker onbeperkt aan de Guinness. Erg
leuk allemaal. 

De volgende ochtend, zaterdag, hebben we,
brak als we waren, nog even de Guinness
brouwerij bezocht (gratis bier om 12:30 uur)
en zijn we op zoek gegaan naar de U2 
studio.  Daarna nog verschillende toeristi-
sche dingen gedaan en op zondag namen we
onze vlucht terug naar Eindhoven. We 
konden terugkijken op een zeer geslaagde
trip. Een leuke combinatie van vliegtuigen,
vrienden, drank en cultuur! Super. Bedankt
GRAS voor deze leuke trip!

Tekst: Frank Noort
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Foto: Thijs van der Laaken

Gijs ten Velde, foto: Thijs van der Laaken


